
Ontdek de rijke geschiedenis
van Joop van Voorthuizen

Fietsen & Caravancentrum
van Voorthuizen op

Renswoude

100 jaar geschiedenis
in fietsen en caravans

Caravans & fietsen. 
Twee ondernemingen met
een rijke geschiedenis en één
oprichter: Johannes van
Voorthuizen, oftewel ‘Jo Huis'.
Samen vieren we een
prachtig jubileum: 100 jaar
Joop van Voorthuizen Fietsen
& 100 jaar Caravancentrum
van Voorthuizen. Ontdek
meer over ons jubileum! 

1926 - 2026

100 jaar van Voorthuizen



1930-1935
Door de crisis in de jaren 30' is het in de
eerste jaren niet eenvoudig, máár: hard
werken zorgt ervoor dat Jo in 1936 met
zijn Gijsbertha kan trouwen én de
grond van zijn ouders over kan kopen.
In datzelfde jaar bouwt hij naast het
bedrijf een dubbel woonhuis met
schuur. Hier gaat hij met zijn ouders én
gezin wonen. Zonen Joop en Evert
werken al vanaf jongs af aan mee in de
onderneming. Later blijft Joop zich
bezighouden met fietsen, terwijl Evert
verder gaat met de huishoudelijke
artikelen, haarden en kachels.  

Van 1926 tot 2026: 
van Voorthuizen door de jaren heen

Een rijke geschiedenis vol verhalen over
ondernemerschap 
Dat staat centraal wanneer we een kijkje
nemen in de historie van familiebedrijf ‘Joop
van Voorthuizen Fietsen'.  De familie van
Voorthuizen werkt al generaties met
tweewielers. Van fietsen tot brom- en
snorfietsen, tot de hedendaagse elektrische
fietsen. Het begin van deze geschiedenis
werd gelegd in 1922, toen Jan van
Voorthuizen een perceel grond met huis en
schuur op het Moleneind (nu: Molenstraat)
kocht. Een plek waar zijn zoon een aantal
jaar later een écht familiebedrijf opstartte...

1926
Na een aantal jaren bij fietsenmaker ‘Kees
Lam’ te hebben gewerkt, start Johannes van
Voorthuizen (beter bekend als ‘Jo Huis’) op 1
mei 1926 zijn onderneming. Dé start van een
echt familiebedrijf. Hij biedt verschillende
diensten aan: handel en herstel van fietsen,
maar ook gereedschappen, huishoudelijke
artikelen, petroleum en kookapparaten zijn
bij hem te vinden.

1960-1966
Na jaren meegewerkt te hebben in het
bedrijf, wordt het perceel van de ouders op
de twee zonen overgedragen. Er wordt
opnieuw een huis gebouwd - dit keer voor
Joop - en Evert gaat samen met zijn ouders
in het dubbele woonhuis wonen. In de jaren
60 worden de bedrijfsactiviteiten van Joop
en Evert formeel gesplitst, waarbij vader Jo
tot hoge leeftijd mee blijft werken in het
familiebedrijf.
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1991
In 1991 wordt Bert formeel mede-eigenaar
van de onderneming. Samen met zijn vrouw
Gerrie gaat hij in het ouderlijk huis aan de
rechterkant van het bedrijf wonen. 

1968
Joop trouwt in 1964 met Jannie. Zij krijgen 4
kinderen en wonen eerst in een noodwoning,  
totdat in 1968 het nieuwe huis afgebouwd is. Joop
begint in datzelfde jaar ook met de verkoop van
bromfietsen. Iets waar hij veel toekomst in ziet. 

1974
De visie en het ondernemerschap van
Joop werpen hun vruchten af: in de
jaren 70' blijft de winkel doorgroeien,
waardoor er stukje bij beetje steeds
wat meer bijgebouwd wordt.

Jaren 80'
Bert - de jongste zoon van Joop - werkt al vroeg
mee in de zaak van vader. Hij leert het vak van
zijn vader en zijn opa. In de loop van de jaren
wordt dan ook steeds meer duidelijk: de 3e
generatie staat klaar om de zaak over te nemen. 

De winkel krijgt daarbij - doordat er steeds meer
klanten buiten Renswoude in de winkel te
vinden zijn - een regionale functie. 
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1998
In 1998 treedt Gerrie ook toe als
partner in de VOF. Bert, Gerrie en
het team zorgen er samen voor dat
het bedrijf nog eens verder blijft
groeien: er volgen meerdere
uitbreidingen, waaronder de
opening van een servicepunt in
buurdorp Scherpenzeel.  

2014
In 2014 wordt het bedrijf
op de Molenstraat voor de
laatste keer uitgebouwd.
Hierna is uitbreiding op
deze locatie niet meer
mogelijk. 

2021
Ondanks alle uitbreidingen op de
Molenstraat, is er door blijvende
groei alsnog meer ruimte nodig.
Daarom kopen Bert & Gerrie een
stuk grond waar een nieuwe
locatie gerealiseerd kan worden.
In 2021 wordt de nieuwe winkel
geopend: 2200 m2 fietsplezier
met een prachtige showroom én
werkplekken die voorzien zijn
van de juiste technieken! Hier
komt de visie van het bedrijf
helemaal tot zijn recht. Iets waar
zowel Bert & Gerrie, als ouders
Joop & Jannie enorm trots op
zijn. 

2026
Joop Fietsen bestaat 100 jaar
en daarnaast winnen ze de
titel tweewieler winkel van
het jaar!

Wordt vervolgd... 

2023
In 2023 worden dochter Roos
van Voorthuizen (4de generatie)
en medewerker Erwin van dijk
mede-eigenaar van Joop van
Voorthuizen Fietsen.
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Avonturen op twee wielen

Foutje, geen benzine!
Bert leverde eens een nieuwe scooter af bij
de familie Hardeman in Overberg. Er volgt
een korte uitleg: “Kijk even mee, op deze
manier start de scooter”. Maar: de scooter
slaat niet aan… Ineens denkt Bert: Da’s waar
ook! Collega Eduard had nog gezegd: “de
scooter staat klaar, maar er moet nog
benzine in.” Bert loopt rood aan en de
scooter gaat mee naar de benzinepomp.
Daarna loopt de scooter als een zonnetje! 

Het fietstenue van Jochem
Eind jaren ’70 werd racefietsen steeds
populairder en in 1980 won Joop Zoetemelk
de Tour d’ France. Joop van Voorthuizen,
Geert van Raaij, Ab Jansen en Jan
Pennekamp besloten toen een toerclub op te
richten. Jochem Veenendaal werd ook lid en
kocht een mooie racefiets én prachtige
fietstenue. Aangekleed en wel stond hij bij
Joop en Jannie in de woonkamer. Zijn
partner reageert op zijn verschijning: “Die
fiets zal hij wel weer kwijtraken. Maar dat
fietstenue? Daar kun je niks meer mee!”

Voor je kijken! 
Een klant komt eens de winkel binnen: “Mijn
fiets maakt een raar geluid!” Bert besluit de
fiets uit te testen. Tijdens de proefrit kijkt hij
naar beneden: waar komt dat geluid nu
vandaan? Boem! Voordat hij het weet, lig Bert
op de motorkap van een geparkeerde auto.

Slimme oplossingen in moeilijke tijden
In de oorlogsjaren was er een looproute
tussen de Dorpsstraat en Molenstraat.
Aangezien Jo Huis bang was dat de Duiters
fietsen zouden meenemen, lagen er ook
fietsen in de slootrand, aan de andere kant
van de looproute. Toch liepen er militairen
richting de sloot. Maar, opa Jo had een truc:
De bijenkorven - welke daar ook stonden -
werden omgedraaid. Zo hoopte hij dat ze er
toch omheen zouden lopen. Het werkte, ze
liepen terug naar het gebruikelijke paadje en
de fietsen bleven bespaard.

Alle fietsen verkocht!
De familie van Voorthuizen gaat samen met de
familie Oskamp op vakantie. Met behulp van
een kar en een imperiaal op het dak kunnen er
10 fietsen mee! Op de terugreis wordt er nog
even getankt. De pomphouder ziet alle mooie
fietsen en spreekt Joop aan. Met succes: op het
moment dat de tank vol zit, zijn alle fietsen
verkocht! Wout Oskamp kon dat niet zo
waarderen, want ook hun fietsen stonden erbij.
Joop vond dat prachtig en zei: “Wout, dat lossen
we thuis wel weer op”. Zo gebeurde dat. Er is
nog jarenlang hard om gelachen.
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De achtertuin aan de Molenstraat

Kamperen met René

Van één naar twee bedrijven
In 1975 vond er een bijzondere
verandering plaats bij de
gebroeders van Voorthuizen:
waar eerst alle activiteiten onder
één naam vielen, besluit Evert
zich volledig te richten op
caravans en vouwwagens. René
van Voorthuizen, eigenaar van
Caravancentrum van
Voorthuizen vertelt: “In 1975 is
mijn vader begonnen met de
omslag naar vouwwagens. In
1978 kwamen hier de caravans
bij. Hierbij splitste hij de
bedrijfsactiviteiten volledig af 

“Nog altijd blijven mensen de
vrijheid van kamperen
ontdekken. Dat maakt het werk
bij Caravancentrum van
Voorthuizen zo mooi.”

Een interview met René van Voorthuizen,
eigenaar van Caravancentrum van
Voorthuizen. Lees hoe hij is begonnen in
het bedrijf en alle ins en outs.

van de fietsenzaak. Een
bijzondere, maar ook goede
verandering voor de gehele
familie. Voor mij betekende dat,
dat het werk in het
Caravancentrum met de
paplepel werd ingegoten. Als
klein jochie liep ik al geregeld
door de werkplaats. Dat ging ook
gemakkelijk, want de showroom
voor vouwwagens was in onze
achtertuin te vinden. Dat was
soms tot ergernis van mijn zus.
Ze kon namelijk nooit zonnen in
de tuin, omdat er altijd klanten
waren!”

Van bijbaan tot eigenaar
Hoewel René al van jongs af aan
betrokken was bij het
caravancentrum, is hij niet altijd
fulltime aan het werk geweest
bij Caravancentrum van
Voorthuizen. Zo is hij enige tijd
aan de slag gegaan als
interieurbouwer en is hij later
ook parttime als koerier aan de
gang geweest. René: “dat was
eigenlijk een ideale combinatie.
Wanneer het druk was met de
caravans, werkte ik minder uren
als koerier en wanneer het 

Kamperen verandert
In de afgelopen jaren heeft de
kampeerbranche en daarmee
ook Caravancentrum van
Voorthuizen, verschillende
veranderingen ondergaan. Zo
richten René en Martine zich
tegenwoordig volledig op
verkoop en onderhoud van
nieuwe en jong gebruikte
caravans. 
Martine: “We richten ons niet op
aantallen, maar juist op een
goede servicegraad. Bovendien
zijn we jaarlijks bezig met
vernieuwingen en
ontwikkelingen. Jaren terug
waren wij één van de eerste
bedrijven met een
kampeerwinkel zoals deze nu
staat. Tegenwoordig hebben
meer bedrijven dat, maar dat
was toen echt een primeur in de
Nederlandse markt. 

rustig was – in de
wintermaanden – werkte ik juist
weer meer uren. In 1999 ben ik
volledig in dienst van het
caravancentrum gekomen en in
2007 heb ik het bedrijf van mijn
vader overgenomen. Mijn vader
is toen nog wel tot zijn 72e in het
bedrijf blijven werken. In 2015
stopte hij met zijn
werkzaamheden en hebben we
Dick als monteur in de
werkplaats aangenomen, zodat
ik me kon richten op de verkoop
van de caravans.”
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Trends in de kampeerbranche
Ook de wensen van de klanten
veranderen. In de afgelopen jaren
werden er steeds meer luxe caravans
verkocht, maar sinds een aantal jaar
is er juist ook een nieuwe trend
gaande: de basic caravan. René: “We
hebben tegenwoordig eigenlijk twee
groepen klanten. De ene klant
verlangt naar een luxe caravan waar
alles op en aan zit, terwijl de andere
klant juist weer helemaal back-to-
basic gaat. Een simpele, lichtgewicht
caravan met enkel een bed en een
tafel. Vaak gecombineerd met de  
wens om de caravan met een

elektrische auto te vervoeren.” Het
is een bijzondere trend, maar
volgens René goed te verklaren: veel
mensen hebben tegenwoordig zo’n
drukke agenda, dat rust en vrijheid
als luxe wordt ervaren. Even back-
to-basic, weg van de gewone wereld.
We zien dat ook steeds meer jonge
mensen het kamperen op deze
manier opnieuw uitvinden. Waar
kamperen eerst iets oubolligs was
wat de ouders altijd deden, gaan
steeds meer jonge mensen nu zelf
met de caravan op pad. Dat is echt
mooi om te zien.” Moos, onze ‘Chef

gezelligheid!’

“We hebben ook eens een reis naar
de fabriek van onze caravans
georganiseerd. We zeiden nog: als
we één bus vol krijgen, dan gaan
we een dagje! Uiteindelijk werden
het 3 dagen met elke dag een volle
bus richting de fabriek. Het was
een compleet verzorgde dag met
onze klanten, dat was echt heel
leuk om te organiseren.”

Centrale plek voor nationale en
internationale klanten
De klanten van Caravancentrum van
Voorthuizen zijn verspreid over heel
Nederland. Daarnaast bevinden
enkele klanten zich zelfs buiten de
Nederlandse landsgrenzen. Zo zijn
er enkele klanten in België,
Duitsland én zelfs 1 klant in
Hongarije te vinden. Martine en
René richten zich op de in- en
verkoop van twee specifieke
merken: Bürstsner en LMC. Twee
gerenommeerde Duitse merken met
een breed uitlopend assortiment en
goede kwaliteit.  René: “We doen iets
goed of we doen het helemaal niet.
Dit zijn twee merken waar we
achter staan en waar we onze 

klanten echt een goed product mee
kunnen aanbieden.” Dat die klanten
tevreden zijn, dat zien we. Sommige
mensen zijn al meer dan 30 jaar
klant, waardoor ze zelfs op de oude
locatie aan de Molenstraat zijn
geweest.

verkoop en onderhoud van nieuwe en jong gebruikte caravans. 
Samenwerking en opvolging
Ook Martine – de vrouw van René –
is al jaren actief in de winkel.
Martine: “toen we verkering hadden,
werkte ik al af en toe mee in de
winkel. In 2002 zijn we getrouwd en
begon ik steeds meer
werkzaamheden op te pakken. Ik
werkte toen ook nog in de apotheek,
maar na de overname van het bedrijf
heb ik besloten om me volledig te
richten op het caravancentrum. Ik
begon toen met de administratie. 

Carin, de oudste dochter van René
en Martine werkt af en toe mee in de
winkel, maar over overname wordt
nog niet gesproken. “Dat hoeft ook
nog niet. Wij zijn nu vooral bezig
met het kampeerplezier van onze
klanten.”
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Fietsfanaten in hart en nieren

Rob en Ria van den Bor
Al 40 jaar vaste klant, dat is een status waar zowel
wij, als Rob en Ria trots op mogen zijn! Al jaar en dag
komen zij in de winkel voor fietsen en
fietsbenodigdheden. 

Wat is jullie relatie met Joop Fietsen? 
Ria: Wij zijn bijna 40 jaar geleden in Renswoude komen
wonen. We hebben 3 kinderen, waarvan de jongste toen
nog een baby was. De oudste wordt trouwens morgen al
45! Sinds die tijd komen we hier al om onze fietsen,
fietsaccessoires en andere aanverwante artikelen te
kopen. We hebben hier dus in de afgelopen jaren van alles
aangeschaft: van driewielers tot steps, tot racefietsen en
nu: de elektrische fiets. 

Fietsen is dus een belangrijk
deel van jullie leven?
Rob: Zeker, maar onze
belevenissen beginnen
natuurlijk bij Joop. Toen we
hier voor het eerst kwamen,
stond Bert nog aan de
brommers te sleutelen. Ik weet
ook nog goed dat ik eens voor
een bepaald iets op de zaak bij
Joop was. Toen Joop mij riep:
“Rob, Rob! Kom eens hier! Ik
heb Amerikanen in de zaak en
zij willen een fiets kopen, maar
ik praat helemaal geen Engels!
Kan je me helpen? Het enige
wat ik weet is lady, lady!” Ja, zei
ik toen, dat is die mevrouw. 

Haha! Ik hielp hem en toen
hadden we binnen een kwartier
twee fietsen verkocht. Dat
waren echt leuke dingen. En dat
is ook wat ik de basis vind van
deze zaak. Ze zijn mensgericht
en écht geïnteresseerd in jouw
welbevinden. Hoe is het thuis en
met de jongens? Dat komt heel
vertrouwelijk over.
Ria: ondertussen hebben we
hier ook alweer fietsen voor
onze kleinkinderen gekocht. 

Jullie zijn dus écht vaste
klant hier?
Rob: Ja, voor alles wat we voor
onze fietsen nodig hebben. Nu 

ook voor de kleinkinderen. Zo
werd mijn dochter moeder. Zij
woont in Veenendaal, maar de
nieuwe moederfiets moest wel
bij Joop vandaan komen. Dat is
ook zo’n moment dat Bert
denkt: oh, dat is Inge van Rob.
Wat leuk! Dan wordt er ook
weer een gezellig praatje
gemaakt. Het is geen
verkooptechniek, maar het zit
in de mens. 

Ria: ik vind het ook wel
bijzonder dat – ondanks alle
moderniseringen – ze die
persoonlijke sfeer toch hebben
weten vast te houden. 

Joop Fietsen

Rob: vroeger kende ik de
monteurs ook allemaal bij
naam, dan stond je in de oude
werkplaats op de Molenstraat
en dan wist je precies wie
iedereen was. Natuurlijk zijn er
dingen veranderd, maar de
sfeer is hetzelfde gebleven. 

Ter ere van ons 100 jarig
bestaan, hebben we van
Rob & Ria een prachtige
kalender met zelf
gemaakte (fiets)foto's
ontvangen. Ontzettend
leuk, bedankt! 

Maar, ook onder het personeel
heerst dezelfde sfeer en
vriendelijkheid. Hier wordt het
geregeld. Dat is fijn, want ik zeg
altijd maar: in een dorp kun je
niet zonder auto, maar zeker
niet zonder fiets!
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Uit d’n oude krant
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Caravancentrum van

VoorthuizenLuuk en Els Hidding
Luuk en René kennen elkaar al hun hele leven.
In hun jeugd zijn ze namelijk allebei op de
Molenstraat te vinden. De vader van Luuk
heeft daar een surfcentrum en de vader van
René verkoopt daar vouwwagens en caravans. 

We kochten onze tweede caravan bij Evert, nadat
onze eerste caravan veel te klein werd. Ook toen
de zaak naar de Hooge Hoek verhuisde én René het
bedrijf van zijn vader overnam, kwamen we
regelmatig langs. Bijvoorbeeld om gasflessen te
wisselen of om onderdelen te vervangen. Altijd
naar tevredenheid: we worden altijd vriendelijk
ontvangen en goed geholpen. Menigmaal hebben
we aan de picknickbank gezeten en werden er
sterke en gezellige verhalen uitgewisseld. 

Ook een mooi moment: een aantal jaren terug
gingen we met de bus mee naar de fabriek van TEC
in Duitsland. Een leuke en leerzame dag! 
Verschillende jaren terug hebben we een derde
caravan aangeschaft en ook hier weer veel plezier
mee beleefd! Tot het moment dat deze caravan
helaas toch te groot en te zwaar werd. René gaf ons
toen advies voor de aanschaf van een nieuwe
caravan. Ook toen we kozen voor een merk wat
René eigenlijk niet verkoopt, bleef hij met ons

De prachtige kampeerplekken van onze klanten!

Klant sinds de Molenstraat

meedenken. We waarderen het eerlijke en gedegen
advies van René en Martine altijd zeer en mede
daarom hebben we onze huidige caravan hier nog
steeds in onderhoud.

“We willen jullie van harte feliciteren met het 100-jarig jubileum en hopen
onze caravan nog jaren bij jullie in onderhoud te hebben!”
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Die betrokkenheid zie je op veel manieren terug.
Joop Fietsen ondersteunt lokale verenigingen en
sportclubs; van fietsteams tot andere
sportverenigingen en sponsort evenementen die
beweging, ontmoeting en plezier in de regio
brengen. Soms zichtbaar op een shirt of spandoek,
soms meer op de achtergrond, maar altijd met
dezelfde gedachte: samen maken we Renswoude en
omgeving een stukje sterker.

Joops goede doelen tocht
Een prachtig voorbeeld van die betrokkenheid is
Joops Goede Doelen Tocht, een gezellige fietstocht
met één doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor
verschillende goede doelen. Iedereen kan meedoen,
of je nu sportfietst of op een gewone fiets rijdt! Elk
jaar vindt de tocht plaats op de avond voor
Hemelvaart, dan wordt er weer volop gefietst,
gelachen en gesteund.
In 2025 maakten deelnemers samen het verschil
voor onder andere Team Ronald (Stofwisseltour),
Klimmen voor Kansen (Alpe d’HuZes) en Passage
Renswoude (Kanjerketting). Het is een dag die
perfect laat zien waar Joop Fietsen voor staat:
mensen samenbrengen, in beweging krijgen en
samen iets goeds doen. 🚲

Maatschappelijke rol

In totaal haalde we samen met onze klanten
afgelopen jaar €7140 euro op in één avond!

“Renswoude is een hechte gemeenschap.
Als bedrijf voelen wij ons geroepen om hier
een steentje aan bij te dragen. Samen
komen we verder.”

Joop Fietsen is meer dan een fietsenwinkel. Het
is een plek waar mensen binnenlopen voor een
nieuwe fiets, een reparatie of gewoon een
praatje. Met meer dan 100 jaar ervaring en als
winnaar van Tweewielerwinkel van het Jaar
2026 staan ze bekend om hun vakmanschap en
kwaliteit. Maar net zo belangrijk is de
betrokkenheid bij de gemeenschap, iets wat bij
Joop Fietsen vanzelfsprekend voelt.

Maatschappelijke bijdrage vanuit de familie 
Bij Joop Fietsen stopt betrokkenheid niet bij de
winkel, ook de familie levert een actieve
bijdrage aan een fijne, regionale omgeving. Zo
zijn (groot)vader Joop en Bert jarenlang actief
geweest bij de lokale brandweer; Bert inmiddels
al 32 jaar, en collega Jeroen ook al 28 jaar. Gerrie
zet zich in binnen het bestuur van Passage, en
Roos is actief bij het bestuur van de
Oranjevereniging Renswoude.

Save the date: woensdagavond 13 mei 2026!
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Jannie van Voorthuizen

De oma's

 “Er was geen sluitingstijd!” 

Leuk dat jullie hier zijn!
Brand los, hoe is het in de
afgelopen jaren allemaal
gegaan? 
Jannie: Net voor ons huwelijk
begon Joop voor zichzelf, in het
schuurtje van zijn vader, alleen
met bromfietsen. Fietsen en
bromfietsen waren lange tijd
gescheiden, tot pa 65 werd en de
fietsen erbij kwamen. Joop vond
dat niet zo leuk, maar deed het
erbij.
Zelfs op vakantie zorgde Jo nog
voor de winkel en meldde dan
altijd trots: “Ik heb geld
gebeurd, hoor!”. 

“Onze keukens dienden
dagelijks als kantine en
spreekruimte. Er was
geen sluitingstijd!”

Een interview met Jannie -
partner van Joop van
Voorthuizen - en Gera -
Partner van Evert van
Voorthuizen. “De Oma's”.

Werd het ook steeds groter?
In de loop der jaren groeide de
zaak stap voor stap. We
begonnen klein en hebben
meerdere keren verbouwd om
weer wat groter te worden.
Wat extra bijzonder is: Joop
heeft de verhuizing naar het
grotere pand nog meegemaakt.
Tot het allerlaatste moment
hielp hij mee in de nieuwe
winkel. Zelfs toen hij bijna niet
meer kon, zat hij vanuit zijn
stoel onderdelen te lijmen. Net
als opa Jo altijd deed — tot het
einde bleef hij tussen de fietsen,
soms nog even een band
plakken.

Is er veel veranderd ten
opzichte van vroeger? 
Absoluut. In de loop der jaren is
er veel veranderd.
 Vroeger werden fietsen aan de
keukentafel verkocht, met koffie
en warme melk voor de klant.
Vertegenwoordigers kwamen
langs met gevulde koeken, want
bij Joop wist iedereen: daar
kreeg je altijd koffie met warme
melk. Iedereen liep binnen voor
een bak koffie, aan de
keukentafel of bij de kachel.
Onze keuken was een vaste
ontmoetingsplek. In de
bromfietsentijd waren er altijd
jongeren te vinden, rondlopend
in de zaak of zittend bij de
kachel, daar zat eigenlijk altijd
wel iemand.

En hoe was het dan om als
vrouw van, later in het
bedrijf terecht te komen? 
Jannie: dat ging eigenlijk wel
automatisch. Het hoort erbij. Ik
was er ook niet altijd. Ik had
namelijk vier kinderen, dus
daar ben je dan ook best druk
mee. Ik was meer een manusje
van alles. Dan riep Joop me:
Jannie, kijk eens even mee! 

Gera: Ik was eerst
onderwijzeres, waardoor ik wel
heel ander soort werk ging
doen. Maar ook ik heb het nooit
erg gevonden. Iemand zei me
ooit: nou, dat is ook een afgang!
Dat heb ik zelf nooit zo gezien.

Wanneer werd duidelijk dat
een volgende generatie
interesse had?
Bert hielp al vroeg mee in de
winkel en wilde op een gegeven
moment graag verder met de
zaak. Hij was net aan een
opleiding begonnen, maar wilde
liever thuis komen werken.
Toen onze knecht stopte, zei ik:
“Als je geen zin meer hebt in
school, kom ons maar helpen.”
 De volgende dag leverde Bert
zijn boeken in en dook de
werkplaats in — en daar is hij
nooit meer uitgekomen, haha.
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Gera van Voorthuizen

Aan de andere kant speelde
ook het een en ander.
Gera: Ja, wij trouwden in 1968,
terwijl Evert in 1967 al de
winkel op de Molenstraat
bouwde. Opa Jo verkocht toen
niet alleen fietsen, maar ook
potten, pannen, gereedschap en
spullen voor boeren, zoals
prikkeldraad en spantouwen —
zelfs serviezen en dekens.
Vertegenwoordigers kwamen
langs om de producten in de
winkel te verkopen. Later
verkocht Joop de tweewielers,
en wij mochten het overige spul
doen. In die tijd werd ook veel
olie voor kachels verkocht,

maar er kwamen nieuwe
kachels op aardgas. Evert
volgde een cursus om deze te
installeren, waardoor we ook
verwarmingen en
aardgaskachels zijn gaan
verkopen.

Hoe ging dat met twee
winkels op één erf?
Alle familie zat bij elkaar. Opa Jo
en oma woonden aan de
rechterkant, wij aan de andere
kant in het vrijstaande huis. Zo
lagen wonen en werken gezellig
dicht bij elkaar.

Op een gegeven moment is
de winkel verhuisd, wanneer
en hoe gebeurde dat? 
In 2001 bouwden en openden
René en Evert samen de huidige
showroom. Toen Evert 65 werd,
ging René verder met de zaak.
René hielp trouwens al mee
vanaf zijn derde, dus de winkel
kende hij van jongs af aan!

Hoe is de handel in caravans
dan gestart? 
In 1975 kreeg Evert een hernia,
waardoor zijn werk met aardgas
en installaties niet meer ging.
Hij kreeg toen de kans om een
partij vouwwagens over te
nemen. Achter de winkel aan de
Molenstraat bouwde hij een
kleine showroom, waar twee
vouwwagens in pasten. Opa Jo
heeft die showroom nog
geopend.
We verkochten caravans van
verschillende merken, zoals
Bergland en LMC. Sommige
pasten niet eens in de
showroom en stonden rondom
het huis of bij de winkel van
Joop. De huur? Die betaalde
Evert elk jaar met een fles
cognac voor Joop.
Al snel werd de showroom te
klein en in 1978 werd deze
verbouwd. De focus verschoof
steeds meer naar vouwwagens
en later ook caravans. Begin
jaren ’80 verkochten we zelfs
grote caravans met gouden
biezen, populair bij
woonwagenbewoners, en daar
zijn er heel wat van verkocht.

Ging dat dan net zoals bij
Joop, met klanten in de
keuken?
Ja, ook bij ons kwamen klanten
en vertegenwoordigers in de
keuken om zaken te bespreken.
Daarnaast was er een zitje in de
showroom, waar handel werd
besproken. Er was dus altijd wel
wat te doen!

Wat zijn bijzondere
herinneringen vanuit jullie? 
Gera: Wat me altijd opviel, was
dat klanten vóór de vakantie
vaak chagrijnig waren en
reparaties uitstelden tot het
volgende seizoen. Evert zei dan
soms: “Had je daar niet beter
eerder mee kunnen komen?”
Hij ging zelfs soms naar de
camping om storingen op te
lossen. En wanneer de klanten
terugkwamen, waren ze altijd
weer vrolijk na een
rustgevende vakantie.
Gera & Jannie: In al die jaren
hebben we veel avonturen
meegemaakt: van het verkopen
van een herenfiets aan een
dame, tot een voortent die vast
aan de tent bleef plakken, of het
kwijtraken van René op zolder
terwijl Evert klanten hielp. Er is
zoveel gebeurd, bijna teveel om
op te noemen!
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Jaarlijks ging Joop een week op vakantie met zijn
gezin. 
De week ervoor moest de hele werkplaats dan
helemaal schoongemaakt worden: lades,
gereedschappen: alles moest er spik en span uitzien!
Dit duurde tot diep in de nacht. Op een avond ging
(dorps)politieagent Dirk Steege eens even kijken,
want waarom brandde er zo laat nog licht bij Joop
Fietsen? Toen Dirk binnenkwam waren Joop en
buurman Frans toevallig net klaar met het werk en
aan een borrel toe. Dat werd zo gezellig dat de baard
van politieman Dirk eraf werd geschoren. Zes dagen
per week werd er tot ’s avonds laat hard gewerkt,
maar er was ook altijd sfeer en gezelligheid!

Avonturen op twee wielen

Flinke (politieke) discussies
Gijs Gijsbertsen was een goede kennis die jarenlang
elke zaterdagmorgen naar Jo kwam om gezellig naast
de kachel plaats te nemen. Altijd tot 12.00 uur: dan
ging de brandweersirene. Dan rookten Jo en Gijs
altijd samen een sigaret en was het vervolgens tijd
om naar huis te gaan. 

Nadat Jan van de Haar met pensioen was, kwam hij
ook dagelijks langs om de dagelijkse gebeurtenissen
en politiek met Jo te bespreken. Daardoor
ontstonden vaak flinke discussies. Omstanders
vroegen zich regelmatig af of dat wel goed ging!
Gelukkig wel. Afsluitend zeiden ze altijd: “Zo, we
hebben het mekaar weer goed gezegd”. Dat ging zo
dagelijks door. Ze vonden het prachtig en er was veel
wederzijds respect.

Vroeger waren er nog geen mobiele
telefoons! 
Daarom was het bankje onder de boom
bij Joop Fietsen een ontmoetingsplaats
voor de jeugd.
In de keuken van het woonhuis was
het eveneens zoete inval en kreeg
iedereen altijd een lekker bakje koffie
van Jannie. Joop werkte ’s avonds nog
laat door en de jeugd eromheen had
het gezellig met een potje bamzaaien.
Iedereen was altijd welkom!
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Herinneringen tussen de caravans

Evert was een
échte verkoper. 
Zo verkocht hij eens
een paar mooie
stoelen. Wat bleek?
Deze waren van
vrienden van René.
Zij hadden de
stoelen daar even
tijdelijk in de opslag
gezet! 

Evert verloor een
keer (nog vóór hij
de Molenstraat uit
was), de caravan
achter zijn auto.
Dat mocht
eigenlijk niemand
weten...

Bert hielp in zijn jonge jaren al vaak
mee in de winkel(s). 
Zo moest hij ome Evert ook eens helpen
met het wassen van een caravan. Evert
dacht dat het niet nodig zou zijn om het
dak te wassen, maar helaas: de klant
controleerde dit tóch wel, waardoor Bert
alsnog het dak mocht gaan wassen!

Een van onze
medewerkers - we
noemen liever geen
namen - reed met de
zakelijke bus tegen
onze privé auto aan.
Beide auto's hadden
flink wat schade.
Toch, Stefan? 

Vaste prik na elke open dag: chinees bestellen. Evert wist altijd precies
genoeg te bestellen. We konden altijd nog een week lang hetzelfde eten. 

Als we het hebben over Arjans tijd,
bedoelen we altijd 5 minuten later... 

Ook René werkte al op jonge leeftijd mee
in het bedrijf. Toen hij nog een jong
jochie was, moest hij eens voor Evert wat
van de zolder halen. Helaas vergat Evert
hèm ook weer van de zolder af te halen.... 

Evert werkte tot op hoge
leeftijd door in het bedrijf.
De verkoop van caravans?
Dat was écht zijn passie.

Evert regelde altijd
veel mensen om
naar de 2de hands
verkoopmarkt in
Utrecht te rijden.
Dat vonden de
meesten geen
probleem: aan het
einde van de dag
stond er altijd weer
een lekkere
Chinees maaltijd
klaar.

Parkeren op de Molenstraat? 
Dat was altijd een uitdaging en dat kwam doordat
het altijd vol stond met caravans. De buurt werd er
soms gek van! 
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1975 
Naast de haarden, kachels
en andere huishoudelijke
artikelen, besluit Evert om
te starten met een nieuw
idee: het verkopen van
vouwwagens. Achter het
woonhuis aan de
Molenstraat wordt een
nieuwe showroom gemaakt,
waarna een feestelijke
opening wordt
georganiseerd. Aan vader
Johannes de eer om de
opening officieel te
verrichten.

Van 1975 tot 2026: 
De start van het caravancentrum

60'er jaren
Hoewel Evert en Joop beide in de
werkplaats van vader ‘Jo’ werken, hebben
beide broers zo hun eigen affiniteit. Joop
richt zich meer op (brom)fietsen en Evert
heeft meer affiniteit met haarden, kachels
en olie. Eind jaren 60 besluit Evert daarom
om het laatstgenoemde gedeelte over te
nemen van zijn vader. 

1978
Kamperen wordt steeds populairder!
Naast vouwwagens, start Evert daarom
met de verkoop van een ander product:
caravans. Deze caravans geven
vakantiegangers de mogelijkheid om te
kamperen met meer comfort. Een paar
jaar later wordt de zaak uitgebreid met
een overkapping om de caravans te
stallen.  

Stilzitten, dat gebeurt bij de familie van
Voorthuizen niet zomaar. 
Ook zoon Evert is namelijk vaak in de zaak
van vader ‘Jo Huis’ te vinden. Samen met
broer Joop werkt hij al verschillende jaren
mee in het bedrijf. Het bedrijf groeit,
waardoor Evert en Joop besluiten om beiden
een eigen gedeelte van de bedrijfsactiviteiten
over te nemen. Naast haarden, kachels en
olie richt Evert zich daarbij ook op een
nieuwe tak van sport: de verkoop van
caravans en vouwwagens. Het blijkt de start
van een nieuw, succesvol bedrijf. 
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2001
Het bedrijf blijft groeien! Op
de Molenstraat is weinig plek
over, waardoor Evert en René
besluiten om naar een nieuw
bedrijfspand op de Hooge
Hoek te verhuizen. Hier
wordt een prachtige winkel,
inclusief showroom en
werkplaats gerealiseerd. Eén
jaar later trouwt René met
Martine, samen gaan zij
boven het bedrijf op de
Hooge Hoek wonen. 

2016-2025
In 2016 wordt de winkel verder uitgebreid.
Elk jaar wordt er gekeken naar trends en
verschillende ontwikkelingen, waardoor
het Caravancentrum jaar op jaar een
vooruitstrevende, bekende naam in de
kampeersector is en ook blijft. 

1993
Doordat het bedrijf achter het woonhuis
gevestigd is, krijgen alle kinderen al van jongs af
aan met het bedrijf te maken. Zo ook René van
Voorthuizen. Na een aantal jaren geholpen te
hebben, komt hij in 1993 officieel in dienst.
Opnieuw is er uitbreiding nodig: een aantal jaar
later wordt er een tweede overkapping
gebouwd, om meer caravans te kunnen stallen. 

2007
Evert wordt 65 jaar, waardoor het stokje
officieel aan René wordt overgedragen. Maar
stoppen met werken? Dat doet Evert niet zo
snel. Tot 2015 is Evert nog regelmatig op de
zaak te vinden voor verschillende klusjes. 
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Rini Geijtenbeek
Rini begon in 2012 - op aanraden van zijn broer - met
een nieuwe hobby: wielrennen. Iets waar hij in de
loop van de jaren steeds fanatieker in is geworden. Zo
fietst hij als lid van fietsclub Polstars ook regelmatig
mooie fietstochten.

Welkom! Leg eens uit, hoe kom je hier terecht? Ik zie
al iets van Fietsteam Polstars op je trui staan. 
Klopt, de Polstars is een fietsclub met bijna 60 leden. We
hebben een mooie accommodatie, bij iemand thuis – op de
Lambalgseweg - die genoeg ruimte om de deur heeft. Daar
kunnen we met z’n allen zitten! Vanaf daar starten we dus
altijd met de fietstochten én daar komen we ook altijd
weer terug. 

Joop Fietsen

Fietshobby van Rini

Aha, en dan maken jullie dus
een mooie tocht hier in de
omgeving met alle leden? 
Ja! Daarnaast organiseren we
een aantal keer per jaar ook een
soort events. Bijvoorbeeld een
gravel event op een zaterdag.
Van tevoren stellen we dan een
aantal tochten op. De meeste
leden komen uit Scherpenzeel,
maar ook een aantal uit
Renswoude, Woudenberg en
Veenendaal. 

Voor alle fietstochten zijn
natuurlijk ook fietsen nodig,
zijn jullie zo ook bij Joop
terechtgekomen? 
Toen ik 16 was, reed ik op een
brommer. Die had ik hier al in
onderhoud. Dat weet ik nog
wel! Op gegeven moment ga je
natuurlijk de brommertijd uit
en begin je met autorijden.

Toen is het een beetje stil
komen te liggen. Tot 2012. Dat
kwam toen eigenlijk door mijn
broer, Bert Geijtenbeek. Hij zei:
je moet eens een keer gaan
fietsen, dat is echt wat voor jou!
Ik ben toen ik eerst eens met de
fiets van mijn broer een rondje
gaan fietsen. Dat beviel me wel.
Vervolgens ben ik naar Bert
gegaan: Bert, ik wil gaan
wielrennen. Heb jij een mooie
fiets voor mij? Dat had ‘ie
natuurlijk wel. Ze hebben me
toen hartstikke fijn geholpen,
toen heb ik de fiets gekocht. 

Ondertussen zijn er al
meerdere fietsen versleten? 
Jazeker. Als  het fietsen dan  
goed gaat: dan wordt het ook
wel echt een sportief spelletje,
dat wielrennen. Dan denk je
ook wel van: Oh ja, kan ik de 

volgende misschien nog wel iets
sneller. Of je wilt weer wat leuke
dingetjes erbij. En inderdaad,
om de 3 á 4 jaar heb ik wel weer
een nieuwe racefiets gekocht bij
Bert. Dan zie je toch ook wel
weer een mooie nieuwe fiets of
een nieuw model komen.Ik hoef
het dan niet direct te hebben,
maar na verloop van tijd is het
dan toch leuk om een nieuw
model aan te schaffen. Ik word
hier ook altijd gewoon fijn
geholpen. Lekker normaal, maar
wel gewoon heel fijn contact! 

Heb jij zelf ook bijzondere
momenten meegemaakt met
Joop Fietsen? 
Zo’n 2 jaar geleden heb ik hier
een gravelbike gekocht,
waarmee ik vervolgens de
eindejaarstocht van het
Scherpenwoud wilde fietsen. Ik
ging inschrijven, deed een
bakkie en het was tijd om te
gaan. Wat bleek: fiets weg...
Wat ik daaraan niet vergeten
ben, is dat Bert mij toen heel
snel en op een fijne manier aan
een andere fiets geholpen heeft.
Je kon erop vertrouwen dat dat
goed geregeld werd. Hij nam
toen ook zelf het initiatief om
contact op te nemen en met een
oplossing aan de slag te gaan.
Dat vond ik echt een fijn
moment! 
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Tweewieler winkel van het jaar

Joop van Voorthuizen Fietsen  is
uitgeroepen tot
Tweewielerwinkel van het Jaar
2026.

Wat een spannende ontknoping was dit!
Nadat we eerst blij verrast werden met de
nominatie en daarna hoorden dat we de
finale hadden bereikt, bleef het nog even
spannend tot 9 februari. Het hele team
ging vol verwachting naar de
Brabanthallen voor de finale, waar we
samen met twee andere winkels te horen
kregen wie de strijd had gewonnen.

En toen was het moment daar… Joop van
Voorthuizen Fietsen is de winnaar! Ons
plezier kon niet op: juichend en zingend
stonden we op het podium, en iedereen
voelde dat dit een prijs was die we echt met
z’n allen hebben gewonnen.
Voor ons voelt deze erkenning als een
compliment voor alles waar we elke dag voor
staan: kwaliteit, vakmanschap en aandacht
voor onze klanten. Van het zorgvuldig
voorbereide aankoopproces tot de werkplaats
— alles is zo ingericht dat het overzichtelijk,
duidelijk en prettig is voor iedereen. En het
team? Geweldig! Ervaren vakmensen en jonge
enthousiaste collega’s werken samen, leren
van elkaar en zorgen ervoor dat iedere klant
nét dat stapje extra krijgt.

Toekomst gericht ondernemen
We kijken ook vooruit: onze nieuwe winkel van
2021 is ruim, toekomstbestendig en duurzaam,
met zonnepanelen en een warmtepomp. Ons
assortiment bestaat uit duurzame merken van
hoge kwaliteit en lange levensduur. Zo
combineren we traditie en innovatie, zodat we
klaar zijn voor de toekomst én voor alle nieuwe

uitdagingen die op ons pad komen. 
Deze prijs voelt als een bevestiging dat we met
plezier, vakmanschap én betrokkenheid kunnen
bijdragen aan Renswoude en de regio. We zijn
supertrots, dankbaar én stiekem ook een beetje
verliefd op ons werk!
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100 jaar vieren we samen!

Bert en Roos van
Voorthuizen staan als 3  en 4
generatie mede aan het roer
van Joop Fietsen. Waar Bert
en zijn vrouw Gerrie in de
afgelopen jaren het bedrijf
hebben geleid, maken zij nu
voorzichtig aan ruimte voor
een nieuwe generatie. Hoe
hebben de ontwikkelingen in
de afgelopen jaren
plaatsgevonden? En hoe ziet
de toekomst eruit? Bert en
Roos vertellen je meer. 

e e

Terug naar toen: de
overname van Joop naar Bert 
Bert is letterlijk met het bedrijf
aan huis opgegroeid. Tijdens
zijn schoolperiode wist Bert al
snel dat hij de zaak wilde
overnemen. Bert: “Ik heb LTS,
MTS en een stukje HTS gedaan,
maar tijdens de laatste
opleiding wist ik al snel: ik wil
fietsenmaker worden. Op het
moment dat ik dat thuis
vertelde was er meningsverschil
met mijn ouders. Zij wilden
namelijk graag dat ik eerst mijn
school ging afmaken. Bovendien 

kreeg ik een waarschuwing: met
een eigen bedrijf ben je 6 dagen
in de week druk en moet je
altijd klaar staan voor de klant.
Het leveren van goede service
en een tevreden klant is het
belangrijkste. Als je het doet,
moet je het goed doen! Aldus,
mijn vader Joop.” 
Het gesprek maakte Bert niet
minder enthousiast: “Het moest
gewoon gebeuren. Eerst heb ik
vanaf 1990 een paar jaar in
loondienst gewerkt, en daarna
ben ik samen met Gerrie
eigenaar geworden.”

“Dit interview gaat dan wel over Roos en
mij, maar uiteindelijk doen we het met het
hele team. Dát is de kracht van Joop Fietsen.
Het is niet één persoon, maar het gehele
team waarmee we het verschil willen
maken. 
Een duo-interview met 3e generatie Bert- en 4e
generatie Roos van Voorthuizen. Samen met
Gerrie van Voorthuizen en Erwin van Dijk
runnen zij vandaag de dag het bedrijf. Roos, Bert & Jorn van Voorthuizen

De 3e & 4e generatie

Veranderingen binnen de
fietswereld
De fietsenbranche én het
bedrijf hebben in de afgelopen
jaren zeker niet stilgestaan.  
Bert: “Toen ik in het bedrijf
kwam, waren we met z’n
tweeën. Na verloop van tijd
kwamen er steeds meer
mensen bij en werd er een team
gevormd.” Toentertijd was het
nog veel bromfietsen en vanaf
het jaar 2003 werd de eBike op
de markt gebracht. “Dit was
echt een grootse ontwikkeling.
De eBike zorgt voor meer
fietsplezier en ook ouderen
kunnen hierdoor langer
doorfietsen. Als bedrijf hebben
we de ontwikkelingen constant
gevolgd en zelf ook heel veel
getest en uitgeprobeerd.
Daardoor hebben we in de
afgelopen jaren flink
doorontwikkeld en zijn we ons

Wist je dat fietsen
tegenwoordig high-tech
gadgets zijn? Met je telefoon
check je alles, van route tot
accu. De fietsenmaker van
nu is niet meer te vergelijken
met die van 100 jaar geleden. 

gaan specialiseren in Bosch-,
Shimano- en Pinion eBike
systemen”. Nu anno 2026 zijn
we met name gespecialiseerd in
alle soorten eBikes en
sportfietsen. 
Bert: “Vroeger hadden we –
naast de fietsen – ook nog
andere bedrijvigheden. Zo
stond er vroeger een
benzinepomp voor de winkel en
hebben we jarenlang vuurwerk
en schaatsen verkocht. In de
loop van de jaren zijn we ons
steeds meer gaan focussen op
de (elektrische) fietsen”.
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Ook voor de toekomst heeft
Bert een duidelijke visie. Bert:
“Ik heb mezelf altijd
voorgehouden dat ik tussen
mijn 50  en 55  ruimte wil
maken voor opvolging van ons
bedrijf. Niet met het idee om te
stoppen met werken, maar wel
om voor te sorteren op de juiste
opvolging van ons bedrijf.”
Gelukkig hoefde hij daar niet
ver voor te zoeken. Dochter
Roos van Voorthuizen en collega
Erwin van Dijk willen beide het
bedrijf voortzetten.

e e

De vierde generatie én de
geschiedenis herhaalt zich 
Ook Roos (4  generatie) was nog
bezig met haar opleiding, maar
wilde thuis gaan werken. “Zou
je dat wel doen? Je hebt twee
jaar geleerd maar je hebt ook
nog twee jaar te gaan!” Na een
goed gesprek, werden de eerste
stappen toch gezet. Roos moest
dat ook aan Opa Joop en oma
Jannie vertellen.

e

Roos: “Nou, dat was zo
ongeveer het mooiste moment
uit het leven van opa. 

Toekomstbeeld van Joop Fietsen 
In de komende jaren zal Roos – samen met Erwin van Dijk – steeds meer werkzaamheden gaan
overnemen. Erwin richt zich vooral op het sportsegment, terwijl Roos zich bezighoudt met de eBikes,
gezinsfietsen en stadsfietsen.  In de werkplaats is Bert nu nog hoofdzakelijk verantwoordelijk.

Bert sluit als laatste af: “We hebben het nu over Roos en mij, maar uiteindelijk doen we het met het
gehele team. Dat is de kracht van Joop Fietsen. Het is niet één persoon, maar het gehele team
waarmee we het verschil willen maken.”

Oma was boven en moest naar
beneden komen. Opa stond
daarbij aan de trap: “Jannie,
Jannie! Groot nieuws! pasje
erbij, pasje erbij! Hij kon zijn
geluk niet op, haha!”
Na een aantal jaar in de horeca
maakte Roos dan echt definitief
de keuze om in de winkel te
gaan werken. 
Roos: “Het leek me altijd al wel
leuk om in de zaak te werken,
maar thuis in een familiebedrijf
wordt het gelijk zo officieel.

Als je ergens anders gaat werken en het bevalt niet, dan
neem je veel gemakkelijker afscheid. Toch bleef het
kriebelen. Aan het begin had ik niet persé een echte binding
met fietsen – ik had niet eens een fiets, want deze had mijn
vader weer aan een klant verkocht – maar door
aanmoediging van collega (en mede-eigenaar) Erwin, begon
dit steeds meer te leven. Ook de energie van het team en de
omgang met klanten werkt echt aanstekelijk. Als je elke dag
collega’s om je heen hebt die zo enthousiast zijn, dan ga je
vanzelf mee. In de winkel groeide Roos door verschillende
functies heen naar leidinggevende. “Nu voel ik me hier
helemaal op mijn plek en zou niet meer anders willen. Als ik
terugkijk is dit precies de juiste keuze geweest!”
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Oplossing

De overgebleven letters vormen de oplossing.
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BROMMERS

CARAVANS

EBIKES 

EEUW 

FAMILIE 

FEEST 

FIETSEN

GENERATIES

HISTORISCH

JO HUIS

JUBILEUM

MOLENSTRAAT

RACEFIETS

TRADITIE

VIERING

VOUWWAGENS

VRIJE TIJD

Zoek jij de woorden op?
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Uit d’n oude krant
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Meneer.. Euh, mevrouw?
Er kwam eens een klant bij Joop
in de winkel voor een nieuwe
fiets. Na een paar herenfietsen
geprobeerd te hebben, had Joop
een derde herenfiets klaarstaan.
Opeens zegt de klant: “Ik heb
toch liever een damesfiets”. Wat
blijkt? Joop had de dame voor
een meneer aangezien. Oeps!
Joop schaamde zich enorm, maar
Gelukkig kon mevrouw er om
lachen. Zij kocht alsnog een
mooie damesfiets!

De nieuwtjes van de postbode
Jarenlang waren er een aantal vaste postbodes op ’t dorp.
Handig, want: zij wisten écht alle nieuwtjes. Postbodes
Wout Oskamp en Ab Rebergen brachten dus jarenlang de
dagelijkse post. Op één of andere manier kwamen ze altijd
precies om 10.00 uur langs: Jannie zorgde dan voor een vers
gezet bakkie koffie met ontbijtkoek aan de keukentafel. En:
op de verjaardag van Wout of Ab ging Joop altijd even langs
om ze te feliciteren. Dan scoorde hij natuurlijk ook een
lekker taartje!

De wijze lessen van opa Jo
Joop en Jannie gingen eens op vakantie. Bert (16 jaar) mocht
thuis blijven, en samen met opa Jo Huis werkte hij die dagen
in de winkel. Al snel verkoopt Bert zijn eerste fiets,
waardoor hij trots vertelt: “Opa, ik heb zojuist een nieuwe
fiets verkocht!” Opa reageert: “Da’s mooi, heb je ook al geld
gebeurd?” Nee, zegt Bert: “Dat komt wel”. Maar opa reageert
koeltjes: “Dan heb je ook nog niks verkocht”. Bert was
teleurgesteld. Enkele jaren later verkoopt Bert een nieuwe
fiets. De betaling blijft uit en Bert herinnert zich nog eens
wat opa Jo toentertijd bedoelde. Opa Jo Huis was een
ontzettend lieve opa. Iedereen was altijd welkom, maar hij
probeerde ook de wijze lessen van het leven mee te geven.

Kindervriend en gehaktballetjes-liefhebber
In de avonduren ging Joop vaak op pad: (brom)fietsen
ophalen óf juist wegbrengen. Bij bekenden werd vaak een
bak koffie gedronken. Zo ook bij familie Drost, een groot
gezin. Joop vond dat prachtig: gedurig ging hij op handen
en voeten als een paard door de keuken met kinderen op
z’n rug. Joop vond het fantastisch en de kinderen vast ook! 

Ook tussen de middag ging hij vaak de boer op om een fiets
op te halen of te brengen. Goede service was toen al een
belangrijke zaak! We denken wel dat
meerdere klanten soms met eten een gehaktballetje
misten.. Als Joop in de keuken kwam, de lekkere geur rook
en een gehaktballetje in de pan zag dan kon hij het niet
laten… Daar is veel om gelachen!

Avonturen op twee wielen
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Meneer Achterberg
Zegt u fanatieke fietser, dan zegt u: meneer
Achterberg. Bijna dagelijks fietst hij 30 tot 90
kilometer. En dat op zijn leeftijd van 86 jaar! 

Ik heb gehoord dat u afgelopen jaar een
bijzondere tocht met de fiets heeft gemaakt?
Een tijdje geleden was ik bij Bert en toen
hadden we het over de Elfstedentocht. Die
heb ik namelijk vorig jaar met mijn dochter
gefietst. Dus, toen kwam het verhaal hè. Toen
ben ik op dinsdag, op de fiets richting het
startpunt van de Elfstedentocht gegaan. 

Ook vanaf hier bent u helemaal naar de
Elfstedentocht gefietst? 
Jazeker, je gaat de Elfstedentocht fietsen. Dat doe
je toch niet daar alleen! Ik ben toen eerst via
Emmeloord naar Lemmer gefietst. De volgende
dag ben ik naar Heerenveen gegaan, want daar
kwam mijn dochter met de trein aan. Zij ging dus
wel met de trein naar Friesland. Van Lemmer naar
Heerenveen is het al 30 kilometer fietsen en
vervolgens moesten we nog 30 kilometer naar de
route fietsen. Een mooi eindje dus al! Samen
hebben we toen de Elfstedentocht gefietst. Wij
hebben dat toen dus in drie dagen gefietst. Toen
we vervolgens in Sint Nicolaasga waren - het
eindpunt van de Elfstedentocht-, hebben mijn
dochter en ik elkaar weer gedag gezegd. Zij ging
weer naar Heerenveen en ik ging via de
Weerribben weer op de fiets onderweg naar huis.
Dat was echt heel leuk hoor. Heel mooi ook. In
totaal bijna 600 km in vijf dagen.

Prachtig zeg. Hoeveel uur waren jullie dan
ongeveer aan het fietsen?
Ongeveer 6 uur. Tussendoor stopten we
natuurlijk weleens. Even een broodje eten of een
bak koffie drinken. Dat moet je wel doen. Je moet
het wel bijhouden, haha. 

Hoe bent u dan in aanraking gekomen met
het fietsen, dat het zo’n hobby is geworden? 
Nou, het is ook wel een hobby, maar ik doe het
ook voor mijn gezondheid. Het klinkt misschien
raar, maar als ik maar goed fiets, dan blijf ik me -
ondanks mijn suikerziekte - goed voelen.
Daarnaast heb ik heel veel op de weg gezeten. Ik
was namelijk chauffeur. Daardoor ben ik in het
hele land redelijk goed bekend. Nu zit ik ook veel
op de weg, maar dan op de fiets. Het is
ondertussen ook bijna 10 jaar geleden dat mijn

90 km per dag, op de fiets

“Ik koop hier altijd fietsen van het merk
Riese & Müller. Wel een duurder merk,
maar wel goed. Ik heb me trouwens ooit
eens laten vertellen dat mensen die een
Porsche kochten, een tijd lang een Riese
& Müller fiets bij de aankoop cadeau
kregen. Ik hoopte dus eigenlijk ook wel
dat ik misschien eens een keer een
Porsche bij de aankoop van een Riese &
Müller fiets cadeau zou krijgen, maar dat
is helaas nooit gebeurd. Haha! “

Joop Fietsen

vrouw is verleden. Dus ik ben ook maar alleen. In
combinatie met mijn chauffeurs verleden, zorgt
dat ervoor dat ik graag op pad ga. Ondertussen
heb ik hier mijn derde fiets gekocht bij Joop. Daar
heb ik nu in totaal al bijna 53.000 kilometer mee
gefietst. Eerst kwam ik natuurlijk op de
Molenstraat en nu – nu het verhuisd is – op de
Barneveldsestraat.

En bent u door het vele fietsen ook al lang
klant bij Joop? 
Jazeker! Ook voor reparaties en dergelijke. Ik ben
ondertussen tijdens mijn fietstochten ook al drie
keer van mijn fiets afgereden. Dat is het risico hè,
wanneer je veel langs de weg zit. Gelukkig is het
altijd nog goed afgelopen.”
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Bij kamperen hoort lekker, maar ook makkelijk te bereiden eten. De ruimte kan soms
wat beperkt zijn, maar dat hoeft een goede maaltijd helemaal niet in de weg te zitten!
Martine van Voorthuizen deelt één van haar favoriete recepten tijdens een
kampeervakantie. 
Tip: ook een goed idee voor wie thuis een makkelijke maaltijd wil maken. 

Oosterse groenten met gehakt 
(voor 3 á 4 personen)

Bereiding:
1. Kook de boontjes ongeveer 10 minuten en zet ze
daarna apart.
2. Kook de noedels, giet ze af en roer er wat olie door
zodat ze niet aan elkaar gaan plakken.
3. Verhit de olie in een grote wok en fruit vervolgens de
ui rustig aan.
4. Voeg de paprika en de champignons toe en wok deze 5
minuten mee.
5. Zet het vuur wat hoger, doe het gehakt in de wok en
bak dit rul.
6. Voeg de sperziebonen en de noedels toe en breng het
gerecht aan smaak met zout, peper, ketjap, chilisaus en
sambal.
7. Bestrooi het gerecht met gebakken ui en serveer direct.

Eet smakelijk!

Ingrediënten: 
350 sperziebonen
(gehalveert)
150 gr noedels
1 eetlepel plantaardige olie
1 ui in halve manen
1 rode puntpaprika, in
blokjes
250 gr champignons, in
kwarten
350 gr gehakt
1 volle theelepel Sambal
3 eetlepels Ketjap manis
3 eetlepels zoete chilisaus
Zout en vers gemalen
zwarte peper
Gebakken uitjes ( kant en
klaar)

'n goed recept
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Fabriekstour Riese & Müller, Duitsland 
Altijd al benieuwd geweest hoe de fietsen van ons topmerk
‘Riese & Müller’ worden gemaakt? Ga dan met ons mee op
een unieke fabriekstour!
Op maandag 9 november vertrekken we per touringbus
richting Duitsland. We overnachten daar, zodat we de
volgende dag helemaal klaar zijn voor hét hoogtepunt van
de reis. Op dinsdag 10 november bezoeken we Riese &
Müller waar we te zien krijgen hoe een fiets van A tot Z
wordt geassembleerd.
Wil je meer informatie of heb je interesse om mee te
gaan? Stuur dan een mail naar info@joopfietsen.nl.

JOOPs agenda

7 maart - open dag
Iedereen is vanaf 10:00 welkom om
het 100 jarig bestaan te vieren.
Samen met Caravancentrum van
Voorthuizen!

19, 20 & 21 maart - Joops eBike
voorjaarsdagen
Alles staat in het teken van de eBike. Testen, gratis
service, garantie en accessoires én mooie prijzen!

13 mei - Joops goede doelen tocht
De jaarlijkse goede doelen tocht! Dit jaar
gaan de opbrengsten naar; 113
Zelfmoordpreventie - Familie van
Steenbergen - en 2 teams voor de Alpe
D’HuZes, 

9 & 10 november -
Fabrieksbezoek Riese & Müller 
Komend jaar gaan we het ook iets verder
opzoeken. Kijk snel hieronder voor meer
informatie!

13 oktober - Workshop avond
Bosch Smart Systeem 
Alles te weten komen van de eBike Flow
app van Bosch? Kom langs tijdens de
workshop avond! 

15 april - Fietsval
preventie
In samenwerking met
SWO en Fysio 4all.

Er vlogt nog meer, dus houd ons in de gaten!
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Roos
Mede-eigenaar &
verkoopadviseur

In het team: 
5 jaar en 5 maanden

Wist je dat: Roos
geen fiets had toen ze

hier kwam werken?

Ruben
Zaterdag--
medewerker
In het team: 
11 maanden
Wist je dat:
Ruben graag
mooie auto's
fotografeert?

Adriaan
Filiaalhouder Scherpenzeel &
allround monteur
In van het team: 
19 jaar en 3 maanden
Wist je dat: Adriaan als
geboren Scherpenzeler al van
kleins af aan is opgegroeid
met fietsen!

Wim
Lease specialist & verkoper

In het team: 
3 jaar en 4 maanden

Wist je dat: Wim vaak langs
de weg te vinden is?

Wandelend met de hond,
hardlopend óf met de

gravelbike.

Bert
Mede-eigenaar & chef
werkplaats
In het team: 
36 jaar
Wist je dat: Bert altijd met de
fietsen bezig is, maar af en
toe verkeerd afstapt...

Ernst-Jan
Zaterdag- en
vakantiemedewerker
In het team: 
3 jaar en 6 maanden 
Wist je dat: Ernst-Jan een
waar computer talent is,
maar zijn vrije tijd brengt hij
bij Joop door. 

Teun
Chauffeur & klusjesman

In het team: 
5 jaar en 5 maanden

Wist je dat: Teun samen met
zoon (en collega) Jeroen op

fietsvakantie naar
Oostenrijk is geweest?

Onze toppers!
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Onze toppers!

Daan
Sportmonteur

In het team: 
4 jaar en 3 maanden

Wist je dat: Daan zijn
fiets met goud

bekleedt heeft? Dat is
nog eens shinen!

Jan
Magazijnbeheerder &
service adviseur 
In het team:
7 jaar en 11 maanden
Wist je dat: Jan is
opgegroeid als
fietsenmakers zoon? Wij
zeggen: Jan, die alles kan!
 

Erwin
Mede-eigenaar &
sportadviseur
In het team: 
8 jaar en 4 maanden
Wist je dat: Erwin altijd op
zijn sportfiets zit? En als dat
niet zo is, dan droomt hij er
wel over...

Gerrie
Mede-eigenaar,

administratie & verkoop
In het team: 

28 jaar en 2 maanden
Wist je dat: Gerrie altijd

klaar staat voor het bedrijf,
het gezin en de Passage.

Daarnaast zingt ze ook
graag!

Bart
Allround monteur
In het team: 
3 jaar en 6 maanden
Wist je dat: Bart overal
naartoe crosst met zijn
elektrische mountainbike. 

Anneke
Interieurverzorgster
In het team: 
19 jaar en 5 maanden
Wist je dat: Anneke
altijd met haar
poetsdoek bezig is. Toch
staat ze ook altijd voor
iedereen klaar!

Robert
Receptie medewerker

In het team:
 3 jaar en 7 maanden 

Wist je dat: Robert ook nog
een universitaire theologie

studie volgt? 

Erik
Allround monteur

In het team: 
2 jaar en 4 maanden

Wist je dat: Erik
jeugdtalent op de

mountainbike was,
maar nu vakman in

spé. 
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Onze toppers!

Ronald
Allround monteur

In het team:
 3 jaar

Wist je dat: Ronald en zijn
vrouw graag samen met de

camper en fietsen op pad
gaan? 

Joey
Sport-, voorvork &

demper monteur
In het team:

 7 jaar en 7 maanden
Wist je dat: Joey een échte

racefan is? Zowel op de
fiets, motor &
waterscooter

 

Jeroen
Maatwerk specialist

In het team:
 10 jaar en 8 maanden

Wist je dat: Jeroen tijdens
het werk in één keer weg kan

vliegen voor de brandweer?
 

Hannah
Verkoopadviseur
In het team:
 3 jaar en 4 maanden
Wist je dat: Hannah graag
met de kids op haar bakfiets
rondscheurt? En anders is ze
wel in de keuken te vinden.

Oma Jannie
Nog altijd betrokken
In het team:
sinds 1964
Wist je dat: oma als 2e
generatie nog altijd bij het
bedrijf betrokken is?
 

Celia
Interieurverzorgster
In het team: 
6 maanden
Wist je dat: naast haar gezin,
Celia ook de winkel in
Renswouw én in S’zeel
verzorgt.

Mark
Service adviseur

In het team:
 1 jaar en 1 maand
Wist je dat: Mark

aangestoken is
met het fietsvirus

door zijn broer
Erwin? 

Dirk
Chauffeur

In het team:
6 jaar

Wist je dat:
Dirk lacht

om elke
vracht!
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Johannes van
Voorthuizen 

(Jo Huis)

Onze toppers!

In herinnering

Joop van
Voorthuizen

De vakmensen van het
caravancentrum

Dick is onze monteur, al ruim 10 jaar in dienst.
Je kan het zo gek niet bedenken, of Dick kan
het repareren!

Stefan is onze allround medewerker, al ruim
24 jaar in dienst. Hij werkt op zaterdag en is
onze steun en toeverlaat. 

Arie is al 8 jaar te zien op de dinsdag en
donderdag. Hij verzorgt de winkel én helpt de
klanten!

Ton is 3 jaar in dienst, maar met zijn ruim 70
jarige leeftijd nog altijd actief aan het werk op
woensdag en vrijdag! 

Arjan heeft ons jarenlang geholpen in de
vakantie en op de zaterdag. Hij is nu nog af en
toe op de zaterdag te zien!
 
Carin is de 4e generatie van Voorthuizen in het
bedrijf! Zij is het vaste aanspreekpunt op
zaterdag. 

Martine is al 20 jaar de spin in het web in het
caravancentrum. Administratie is haar ding.
Daarnaast ondersteunt ze René waar nodig!

René is al sinds zijn 3e in de winkel te vinden.
Sinds 2007 is hij eigenaar van het
Caravancentrum. 

Evert van
Voorthuizen
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CARAVANCENTRUM VAN
VOORTHUIZEN

Isabella voortenten
en accessoires.

Uitleg over caravan
movers

En gezelligheid!

Ouderwets gezellig

Demonstratie van de nieuwste middelen om
uw caravan perfect schoon te houden.

Demonstraties en uitleg hoe IBTS werkt.

U bent de hele dag door welkom!

Hapjes & drankjes

OUD HOLLANDSE SPELLEN

123 PRODUCTS

ITBS VEILIG OP WEG

OPEN DAG 10:00/17:00

De Hooge Hoek 1, Renswoude

Of andere prijzen

Win een
eBike!

O.A. bakfiets parkour

En gezelligheid!

Springkussen, suikerspinnen, fietsbel versieren.

Ga zelf met de fiets over de kop!

Fiets stunt shows om 11:00, 13:00, 15:00, 16:30.

U bent de hele dag door welkom!

Veel
Activiteiten

Hapjes & drankjes

KIDS FIETSBAAN

LOOPING BIKES

FREESTYLE SHOW

OPEN DAG 10:00/17:00

vanaf 12:00

JOOP VAN VOORTHUIZEN
FIETSEN
Barneveldsestraat 13, Renswoude

OPEN DAG - 7 MAARTOPEN DAG - 7 MAART
Vier 100 jaar met ons mee!

Cadeaus zijn niet nodig. Een eventuele
bijdrage komt ten goede aan de
volgende doelen:

Dorp Renswoude - speeltoestel
Zwembad 't Willaer - opblaasdag
Huis in de wei - ouderzorg

Steun de
projecten:


